. De Dood bereikt opden weg der rechtvaardigheid
is eene kroon van waardigheid.
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AUGUST WAEYTENS

Echtgenoot van Mevrouw
SIDONIE MORRE
geboren te Nederbrakel, den 12 Juni 1845 en aldaar
overleden den 6 November 1921.
Versterkt door de H.H. Sacramenten.
Oud-Wapenbroeder
S Y
Gelukkig de man die den raad der boozen niet

heeft gevolgd, die den weg der zondaars niet heeft
betreden en de vergadering der goddeloozen niet
heeft bijgewoond, maar wiens wil aan de wet des
Heeren verkleefde. Ps. L 1.

Onze roem is deze; de getuigenis van ons ge-
weten dat wij in de wereld in eenvoudigheid en
gerechtigheid Gods gehandeld hebben. Cor. L. 17.

De godvruchtigheid tot Maria is een onderpand
van zaligheid. Die Maria beminnen genieten troost
in hun leven en rust in de uur der dood.

Beminde Echtgenoote, heb dank voor uwe zorgen
en genegenheid, troost u in den Heer ; en gij mijne
teerbeminde Kinderen weest Moeders steun en
troost al de dagen van haar leven en legt u de plicht
op voor mijne ziel te bidden.

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(7. en 7 quadr,)

R. I P.
Nederbrakel, Drukk. Q. Surdiacourt.




