De ware wijsheid bestaat in de vreeze Gods.
Het waar verstand in het vluchten der zonden.
(Job. XXVIII. 28)
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Hij was een braaf en eerlijk man, een trouw en zorg-
vuldige echtgenoot, een goede en voorbeeldige vader,
bemind en geacht door allen die hem kende, hij heeft
zijn droevig lijden met moed doorstaan.

Vaarwel beminde-echtgenoote, vaarwel teergeliefde
kinderen en familie, voor U had ik toch zoo gaarne
blijven leven. Ik heb dagen en nachten gezwoegd om
U gelukkig te maken. 2

Het schoonste van ons leven lachte ons toe, maar zie
opeens heeft een vreeselijke kwaal mij aangetast in mijn
nog jeugdigen ouderdom en de onverbiddelijke dood
heeft mij uit uw midden gerukt.

Vergeet mijn bitter lijden niet, hoeveel zuchten heb ik
gelaten als ik U met de tranen in de oogen aan mijn
ziekbed zag staan, denk aan de goede zorgen welke ik
voor U had, troost U en bid voor mij.

Mijne kinderen eert uwe mceder al de dagen uws
levens. (Job. 4,3.)

Genadige Heer geeft hem de eeuwige rust.

(7 jaren en 7 quadr. afl.)

Druk. Ph. Cornelis, Schepdaal.




