Laat uwe ooren luisteren, o Heer naar de stem
mijns biddens.
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Emshim

Ik heb smert en droefheid onderstaan en heb
den naam des Heeren aangeroepen. Ps. 114.
Uw leven, o Jezus, is onze weg, en door de
heilige veérduldigheid gaan wij tot u, die onze
kroon zijt. Nav. 11, 18.
Heer, handel met mij naar uw welgevallen en
laat mijne ziel in vrede verscheiden. Tob.Ill, 6.
De dood der rechtvaardigen is kostelijk in de
oogen vau God ; zij stelt een einde aan de ellende, -
doet de zegepraal genieten in den hemel en is het
| % begin der volmaakte rust. H. Bern.
Beminde echigenoot en kinderen, God roept mij
..’N‘Al boven : Zijn H. Wil geschiede. Hebt dank om
al uwe zgrgen die ge voor mij hebt gehad. God
locne er om, en bidl voor mij.
Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
(300 dagen aflaat.)
Minnelijk Hart van Maria, wees mijne 2alic heid
300 d. afl.
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