O Heilig Kruis, onder uwe sch:
hoop ik.

H
BID VOOR DE ZIE!

van Mevrouw

CLEMENTINE WAUTERS

Echtgenoote van Mijnheer
PETRUS DE CUBBER

geboren te Nederbrakel, den 8 December 1862 en
aldaar overleden den 3 December 1927.

Versterkt doordeH.H.Sakramenlen der stervenden

Voor een stervenda is het een zoete troost zich
de getuigenis te mogen geven van altijd te zijn
geweest eene getrouwe echtgenoote, eene teedere
en godvreezende moeder, en de christene deugden
in de harten harer Kinderen te hebben geplant.

Heer Jezus, gij hebt mij groote kwellingen en
bittere smarten overgezonden ; in mijnen angst
heb ik tot U geroepen en Gij hebt mijn gebed ver-
hoord. Handel nu met mij volgens uwe oneindige
barmhartigheid.

Het is zoet te sterven na eene vurige godsvrucht
gehad te hebben tot het Hart van dezen die ons
moet oordeelen.

Beminde Echtgenoot en lieve Kinderen, mijn
ballingschap is ten einde. God heeft mij tot zich
geroepen, troost U; onze scheiding zal niet lang
duren. Ik hoop vastelijk dat wij malkander zullen
wederzien in den Hemel. Heb dank voor uwe liefde-
rijke zorgen vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (100 d. afl)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 d. afl.)
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