Waakt, want gij weet noch dag, noch uur.
H. Matth. XXV. 13
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van Mevrouw
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geboren te Ste-Maria- Audenhove, den 30 Dec. 1864
en aldaar schielijk overleden den 15 Februari 1933.

De mensch weet niets van het einde zijns
levens. Hij wordt aangegrepen door een
dag van ramp die plotseling overkomt.

Eccl. IX.

God mengelt het geluk dezer wereld met
bitterheden omdat wij ons aan het tijdelijke
niet zouden hechten.

Tot u, Heer heb ik mijn hart verheven; '
op u heb ik mijn betrouwen gesteld. Laat
niet toe, o Heer, dat ik in beschaming valle.

Ps. XXIV;

Beminde Echigenoot en duurbare Kin- |
deren, het uur van scheiden is plotselings
aangebroken. De beproeving is overge-
komen ; gebenedijden wij Gods H. Naam.
Weent niet over mijn heengaan, maar ge- '
denk U mijner in uw gebeden. Tot weder-
ziens in Gods schoonen hemel. :

Jesus, Maria, Jozef.in uw handen beveel ik mijn ziel
aan.. 7 j. en 7 quadr, afl.

R. I P.

Uitgever — Joseph Simoens. Ste-Maria~Audenhove




