Wees altijd bereid, want gij weet noch dag
noch uur.

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie Mathilde WEYME

Weduwe van Mijnheer
Joannes Francies VAN STEENBRUGGE

geboren te Eine, den 2 Januari 1856 en er
kortstondig overleden, den 2 Februari 1941.
Ze was lid van het genootschap
van de H. Barbara en het H. Hart.
Zegiih

De zoetste vertroosting die men in het graf mee-
draagt is de getuigenis dat men het voorbeeld van
alle christelijke deugden als erfenis aan zijne mede-
burgers achterlaat.

Wat men voor de wereld doet, vergaat met de
wereld; maar wat men voor God doet, blijft in

eeuwigheid. (H. Thomas).
Zij was een goede moeder. Haar gedachtenis
zal in zegening blijven. (Spr.)

Beminde kinderen, kleinkinderen en zuster, vergeet
mij niet in uwe gebeden. Eens zien wij elkander
weder in den hemel.

Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme
zondaars, nu en in de uur onzer dood. Amen!
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