Laat de kléinen tot mij komen en verstoot ze niet,
want aan zulken behoort het Rijk Gods.

H. Marcus X, 14.

ZALIG AANDENKEN VAN

Maurice Wijns
zoontje van
Felix WIJNS

en van

Catharina BARBE

geboren te Itterbeek, den 12 September 1924 en er aan
hunne liefde ontrukt, den 26 Januari 1930.

—pec—

‘Wat is het leven van den mensch ? Een rook die voor
weinig tijd verschijnt en weer verdwijnt.
H. Jacobus 1V, 15,

Gelijk eene bloem nauwelijks ontloken en vertrapt’
200 is hij verschenen en verdwenen, H. Bonaveatura:

Gij zult u verlustigen met zegepalmen en kroonen
voor den Autaar van het Lam. Kerkelijk Officie.

Duurbare Ouders, lieve Broeders en Zusters, ik zal
met U en voor U bidden, en welhaast zal ik U voor al-
tijd wederzien bij God.

Engelen Gods, looft den Heer !

De Engelenmis en begrafenis hebben plaats gehad
op Dinsdag 28 Januari 1930, om 8 ure.

Dgukkersij, /. Ven Lint-Bellemans, Schepdael.




