Zalig zijn zij die zuiver van harte zijn, want zij
zullen God zien. (Acht Zaligheden )

BID VOOR DE ZIEL

van zaliger

Aloysius Judocus Zelderloo

zoontje van

Victor en Ludovica De Smet
geboren te St-Martens-Bodeghem, den 4 Juli 1902,
aldaar zeer godvruchtig overleden, den 15 Octo-
ber 1915, voorzien wan de HH. Sacramenten.
—CeCPVo—

Laat mij toch dees aarde ontvluchten
Waar nhet altijd strijden is;

Waar het lijden, waar het zuchten
Moeilijk te vermijden is.

'k Was hier wél bij Vader, Moeder,
'k Was hun teed’re lieveling,

Maar de stem van d’Albehoeder
Riep mij op tot hemelling.

’k Mag nu met Gods Engelscharen
Eeuwig zingen zijnen lof,

En er n een plaats bewaren
Bij ons Englen in Gods hof.

Troost u dan, 'k ben niet verloren
Voor uw liefde, ouders teér ;

’k Leef hier met Gods uitverkoren
Met zus en broertje bij den Heer!

Lieve Broeders, die 'k zoo minde,
Zusters, treurt niet meer, 0 neen,

In den hemel dra w'ons vinden
Weer vol vrengd, altoos bijeen.
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