Vader, geheiligd zij Uw Naam, Uw Wil geschiede.
BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

EMMA DE KONINCK

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER
ISIDOOR SCHITTECATTE
geboren te Nederbrakel, den 27 December 1880
en godvruchtig overleden
te Opbrakel, den 14" Maart 1944
gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden

Zij was een brave christene vrouw, een goede
en liethebbende moeder. Lijden en beproeving
zijn haar niet gespaard gebleven; doch vooral haar
laatste levensdagen kwam een droeve kwaal haar
treffen. Vol hoop en vertrouwen zocht zij dan hzfp
en genezing. Helaas, noch de kunst der genees-
heeren, noch de vurige gebeden en aanhoudende
zorgen van degenen die haar met zooveel liefde
omringden, konden aan deze brave moeder de
gezondheid wedergeven.

Immer meer werden haar levenskrachten onder-
mijnd. Stilaan besefte zij het hopelooze van haar
toestand. Dan heeft zij zich, in stillen eenvoud en
kalme berusting, vroom en stichtend, op ’t einde
voorbereid en hare schoone ziel aan God terug-
geschonken, In den hemel zal zij nu haar eeuwige
belooning vinden.

Beminde echtgenoot, geliefde kinderen, troost
U in de schikkingen van den Heer ; ik dank U voor
uw innige genegenheid en liefderijke zorgen ; eens
zullen wij elkander wederzien. Wees mij dikwijls
indachtig in uw gebeden, en ook gij, mijn duur-
bare bloedverwanten, familieleden, kennissen en
vrienden, bidt voor mij.

Barmhartige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust.

C. Decubber-Baudisco, Opbrakel.




