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De vrouw die den Heer vreest zal lof behalen.

Bid voor de Ziel

VICTORIA VAN BEVER,

WEDUWE VAN MIJNHEER

ADRIAAN VAN PETEGHEM,

geboren te St. Lievens-Essche, en aldaar, voorzien
van de HH. Sakramenten, godvruchtig in den
Heer ontslapen den 16 Mei 1890, in den ouderdom
van 83 jaren en 6 maanden.

—SaoFRete—

Zij was eene moeder waardig van hooggeacht te
worden, en hare gedachtenis zal leven in het ge-
heugen der rechtvaardigen. 2 MACH. 7.

Door haar geloof, door de goedheid van haar hert
en door hare deugden spreekt zij nog na hare dood.

Hes. 11, 4.

Zij heeft haren mond geopend met wijsheid, acht
genomen op de uitgangen van haar huis en haar
brood in ledigheid niet geéten ; — vreemd aan de
ijdelneden der wereld, weende zij over den bedrukte
en hare ziel was meedoogend tot den arme ; — 00k
wist niemand van haar eenig kwaad te zeggen.

Prov. JoB. JUD.

Zij ontving met onderwerping aan Gods wil de
zoo menigvuldige beproevingen die God haar gedu-
rende het leven overzond ; geene klacht is hare
lippen, ontvallen (EcCL.); omdat zij wist dat de
voorspoed en tegenspoed van den Heer komen, en
dat, wie zich aan zijne schikkingen onderwerpt, den
Hemel erven zal.

Kinderen, bewaart mijne woorden en vermanin-
gen als eenen verborgen schat; bewaart ze als den
appel van uw 0o0g, en print ze diep in uwe herten;—
overigens, ik vraag u geene tranen, maar gebeden.

Prov.7. —S. AMBR.
Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde. 300 d. afl.
Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
300 dagen afl.
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Sottegem, L. Vekeman.




