Gelukkig en wijs is de mensch die in zijn leven is
geiijk hj wilt gevondea worden in de uur zijner
dood, Nav, Christus
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Zij was cene goede zachtmoedige en vreedzame
vroaw, wederhouden in hare woorden en recht in
haren handel; icdereen beminde haar en hare ge-
dachtenis zal in zegening blijven bij allen die haar
gekend hebben, Joh. I

Die God vreest vaartwel in zijn uiterste en is
gervgend op den dag van zijne dood Eccl. 1

Zij stelde al haar betrouwen op Maria, want zy
Wwist wel dat eene oprechte dienaresse van Maria
uiet zal verloren gaan. H. Bern.

Vertroost u, lieve kinderen, ik sterf, maar mjjne
liefde voor u en sterft niet,ik zal u in den Hemel
beminnen gelijk ik n op aarde bemind heb; wij
zullen elkander wederzien in den hemel, onder-
tusschen bid voor mij, ik zal voor u bidden.
Zoet hart van Jezus weest mijne liefde. 300 d. af.

Zoet hart van Maria weest mijnen toeviucht,

300 dagen afl.
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