Geloofd zij Jesus-Christus ! Amen.
+ /
TER ZALIGE GEDACHTENIS

van

Jean - Baptiste VAN DE PERRE,

echtgenoot van
Clementina Van Wezemaael,

geboren te Haaltert,den 14 November 1834en over-
leden te Aalst den 1o Februari 1885.

De overledene nam in 1865 dienst als Vrij williger
bij 't Pauzelijk Leger, diende 'onder ’t eere-korps
der Zouaven van 1865 tot 1870, en nam deel aan de
veldslagen van Lantana en van Mentana.
De overledene was vereerd met het Eere-Kruis
Fidei et Virtute.

‘Wat ons aan gaat, wij geven gelijk onze broeders
ons leven ten besten tot verdediging der wetten
van onze vaders. Mach. II, VII, 37.

Hij was eenvoudig en rechtzinnig van hert; —
zachtmoedig en dienstwillig van aard. Van jongsaf
in de deugd geoefend, had hij medelijden met den
arme en troostte geern den behoeftige. — Vreemd
aan laster en nijd,werd hij van allen bemind. — Het
gebed en de goede werken waren voor hem een
rijke bron van troost en sterkte.

Dierbare Echtgenote, nu zijt gij in droefheid;
maar ik zal u wederzien en dan zult gij u verheugen
en niemand zal uwe vreugd u kunnen ontnemen. —

En gij mine beminde Kinderen, bedroeft u niet
gelijk deze die geene hoop hebben. Blijjft getrouw
aan den Heer, bid voor mij en weest de troost van
uwe moeder. Joan XVI, Ad Thes, Phil.

Mijn Jezus, bermhertigheid. 100 dagen aflaat.

Minnelijk Hert van Jezus, wees mijn toevlucht.

300 dagen aflaat.

Begrafenis, Donderdag 12 Februari, ten 2 ure na-
middag in St. Martens-kerk. — Uitvaart, Vrijdag
13 feb. ten 8 ure, in zelfde Kerk.




