De dood der rechtvaardigen is kostelijk in
de oogen des Heeren. Ps. 11515

BID VOOR DE ZIEL

van Juffrouw

Melanie BLOMMAERT

geborente Nederbrakel den 2 September 1858
en overleden te Geeraardsbergen
den 14 Juni 1932, versterkt door de H.H.

Sakramenten der Stervenden.
e

Opgevoed in ware godvruchtigheid en op-
rechte eenvoudigheid, wandelde zij een lang le-
ven op den weg des Heeren. Met onderwer-
ping aan Gods wil ontving zij de lasten van
eene langdurige en pijnlijke ziekte. Zij is nu
gaan genieten in den Hemel den loon die God
aan zijne trouwe dienaren beloofd heeft.

Het is zoet te sterven na eene gestadige
godsvrucht gehad te hebben tot het Hart van
Dengene die ons moet oordeelen.

Als men Maria voor Moeder heeft, is men
zeker van de haven der zaligheid te bereiken.

Beminde Zusters en Broeders, dank voor
uwe zorgen, voor uwe genegenheid. Bidt voor
mij. [k verlaat voor den Hemel een leven van
lijden en beproeving. Daar zullen wij elkander
wederzien voor altijd.

Mijn Jezus, bermhartigheid. 300 d. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

Druk. L. Pauwels-Maus, Vredesiraat, 56, Geeraardsb.




