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TER ZALIGER GEDACHTRENIS VAN DEN

Heer Albert Bouckaert
ECHTGENOOT VAN
DAME MARIA HERBERT

Geboren te Oosterzele, den 19 September 1873 en
godvruchtig overleden te Gent, den 17 Maart 1949,
gesterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

Hij was een eenvoudige en rechtzinnige man.
Zijne goedhartigheid en zijne edele gevoelens ver-
wierven hem vele vrienden. Hij was een voorbeel-
dig christen; hij schaamde zich nooit voor zijne
kristelijke overtuiging. Met onderwerping aan Gods
H. Wil heeft hij de beproevingen des levens ver-
dragen, wetende dat indien wij hier met Christus
lijden, wij ook met Hem zullen verheerlijkt worden.

Vaartwel, duurbare echtgenote, troost U want
mijn afsterven betekent verlossing en de vreugde-
volle intrede in den Hemel. Bid voor mij, weldra
zien we hierboven elkander weder.

Vaartwel, beminde kinderen en kleinkinderen,
gij waart mijn vreugde en mijn troost in mijn leven,
blijft God getrouw dienen en beminnen. Troost uw
goede moeder en bid veel voor mij, gij, vooral mijn
beminde zoon, Priester, gedenk mij dagelijks aan
het altaar des Heren.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
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