Bip voor DE RUsT DER ZIEL
VAN

JUDITH BOSTIJN

weduwe van

ALBERT SANTENS

gehoren te Kename den 1 Maart 1832 en over-
leden te Moorewem den 22 April 1906, ver-
sterkt door de laalste Heilige Sakramenten.

Lid van ’t broederschap van °t Heilig
Hart, der orde van den H. Franciscus
envan den Wekelijkschen Kruisweg.

~SrogfiPete-

Zalig is deze, die altijd de uur zijner dood
voor oogen heeft en zich alle dagen hereid om
te sterven.

Zij was eene dengdzame vrouw, godsvrucht
en zedigheid vergezelden haar.

Haar tijd was verdeeld tusschen hare gods-
dienstige en huishoudelijke plichten. Zij heeft
haren man bemind en behertigde vooraf, zoo-
als let eene christene moeder betaamt, de
godsdienstige opvoeding harer kinderen.

O Maria, wees indachtig deze die U altijd als
hare moeder aanroepen heeft en verhaast ha-
re intrede in den hemel.

Mijn Jesus bermbertigheid! (100 dagen aflaat.)
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‘Wortegem, druk. E.Versele-Van Tieghem.




