Heer Jezus, ontvang mijnen geest. H. Stephan.
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Gelukkig de dienaar, dien de Heer bereid vindt
als Hij zijne rekening komt afvragen. H.Math.XXIV

In christen eenvoud heeft hij geleefd: door taaie
werkzaamheid heeft hij zijn gezin in eere opgebracht.

Na dagen van welverdiende rust kwamen ziekte
en dood.

Hij heeft iederen dag aanvaard zooals hlj zich
voordeed : gelukkig als alles goed ging, geduldig
als de beproeving kwam. God zal hem loonen naar
zijne verdiensten.

Mijn Heer en mijn God, ik hoop dat Gij mij, door
de verdiensten van Jezus-Christus zult geven, de
vergiffenis van mijne zonden... en hiernamaals het
eeuwig leven In deze hoop wil ik sterven.

Beminde Echtgenoote en Kinderen, niet zoolang
geleden vierden wij samen 'n blij gouden bruilofts-
feest. Nu is het Rouw. Aanvaardt, God zegende die
blijde dagen ; aanvaardt mzt onderwerping de rouw-
dagen. Zoo gaat het laven voorbij tot dat wij komen
in Gods Rijk, het Rijk van eeuwige vrede en geluk.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)
O Koningin van den H. Rozenkrans, bid voor mij.

(300 d. afl.)

Druk. Derycke-Cheyns, Berchem




