De ziekte en het lijden zijn een kruis, en het kruis
is de deur des Hemels.
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—Rer

In den bloei der jaren werd zij door de onverbidde-
lijke dood weggerukt, Haar levensbaan is verdwenen
als een rook... Zij is neergeslagen als het gras onder de

brandende zon. Doch wie zal zich verstouten ute vra-
gen waarom Gij dit gedaan hebt? Gijzijt de Heer. Gij
doet wat behaaglijk is in uwe oogen. Door het vuur
des lijdens hebt Gij haar beproefd, lastige dagen en droe-
vige nachten heeft zij geteld. Doch, o Heer, zij klaagde
niet omdat Gij het waart die haar beproefdet zij was
bliide als men haar zegde dat zij zou ingaan tot het huis
der Heeren, zij verlangde te sterven om met Jesus te zijn.

O Maria al de dagen mijns levens hebik u aanroe-
p2n en nooit te vergeefs:help mij nu door uw mach-
tige voorspraak in den allergewichtigsten overgang
naar de eeuwigheid. ¢

Beminde Moeder, Broeders en Zusters, ik verlaat een
tranendal voor den hemel, daar zal ik voor eeuwig met
Vader worden vereenigd en de Heer bidden dat Hij
u honderdvoudig terug geve wat uw liefde voor mij op
aarde gedaan heeft en u ook eens het geluk geven dat
mij niet meer kan.ontsnappen.

Zoet Hert van Jesus wees mijne liefde. (300 d. afi.)
RUST IN VREDE.
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