HER]NNERTNG AAN
HET KORTTUDIG AFSTERVEN VAN
ROMAIN COLLIER
HET ZOONTJEN VAN RICHARD
EN VAN GERMAINE D'HERDER
geboren te Geeraardsbergen op 10 Maart

1932 en er overleden op 24 Mei 1942
bediend met de HH. Sacramenten

Wat is 't somsdroevig in ons leven :
Het lijden treft ons vroeg of laat,

en 'twordt den mensch tot les gegeven,
doch niemand die er acht op slaat.

De ouders teelen ‘t kind, vol zorgen,
en deelen vaak hun eigen brood;

ze zwpoegen voor zijn heil, maar morgen
wordt het ontnomen door de Dood.

Hier is de vreugd uit 't huis verdwenen :
de Dood nam haar met 't knaapje mee;
zijn moeken en zijn zusje weenen,
en vader kropt zijn hartewee.

Ze mogen toch op weerzien hopen :

Als 't uur van vrede en rust zal slaan,
doet God zijn Hemeldeuren open,

om eeuwig bij Romain te gaan|

A, M. v. n.

Drukk, Mollaert, Vredestr. 40, Geeraardsbergen
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