Gij weent om uw kind
Zoo teeder bemint
Doch stelpt uw verdriet
Want Anny geniet
De glorie der onschuldigen.
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Zoo lieflijk als een zonnelach,

Zoo geurend als een rozenblad,

Zoo rein als 't licht bij zomerdag,
Zoostond gij, kind, op ’t levenspad.

't Was vreugd die uit uw oogjes blonk
Als gansch uw ziele omhooge klom

In 't vuur van stem en oogenlonk ;
Dieriep aan 't leven : Wellekom !

Het gansche huis om u verblijd
Kilonk van uw kindervroolijkheid ;
En moeder zei : hoe dank gezeid
Den Heere voor zoo 'n zaligheid...

En nu... gij ligt zoo doodsch en stil
Uw oogskens toe, uw mondje dicht,
Als een die zachte bidden wil,

En schouwt in Godes eeuwig licht.
@Gij zijt, och kindje, heengegaan,

En laat uw ouders troosteloos staan,
Maar zijt als Engel voorgegaan.

’t Is Godes wil... 'tis wel gedaan.

Uitg. Lafort, Sinte Maria-Lierde.




