Gelijk het den Heer heeft behaagd, zoo is
het geschied.
ZALIG { AANDENKEN

van Mijnheer
ROGER DE CLERCQ

Zoon van

Omer en Héléne DE ROECK
geboren te Deftinge den 18 Novemb. 1923,
aan hunne liefde ontrukt den 13 Juli 1930.

Als het morgen is, beloofu den avond
niet. ‘ (Navolg)

Dit kind was de hoop en de vreugde
zijner lieve ouders, de trots en de fierheid

zijner meter. Het was lieftallig en aange-
naam in zijnen omgang. God had het
knaapje lief en nam het in zijnen schoonen
Hemel.

Lieve Ouders, weent niet, uw zoontje
leeft en is bij Jezus. Het zal bidden voor
U, en wacht U daar in den Hemel. Lief
Zusje, bemin in mijne plaats onze brave
ouders ; wees hun troost en hun kroon. Ik
verwacht U allen eens in de glorie des
Hemels.

Maria, Koningin des Hemels, ontvang
de reine ziel in de glorie van uwen Zoon !

Dr. R. Pieraert Brugstraat, 25, Geeraardsbergen




