De dood komt soms lijk een dief in den nacht,
op 't onverwachts.

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer
Florent-Jozef De Geeter

echigenoot van

ANNA UYTTERHAEGEN

geboren te Nederbrakel,
den 8 Juli 1888 en overleden te Mont-sur-Marchien-
ne, den 29 Mei 1927

Gelukkig de mensch die gedurig de dood voor
oogen heeft en zich dagelijks bereidt om wel te
sterven, want hoe gelukkig sterft men niet als men
wel geleefd heeft. H. Thom. a Kemp:s.

God mengelt het geluk dezer aarde met bitier.
heden, opdat wij een ander geluk zouden zoeken
waarvan de aanlokkelijkheid niet bedriegt. Hij
beproeft ons in dit leven om ons in het ander te
sparen; trouwens, zalizg is hij die de beproeving
verduldig nitstaat, want na de beproeving zal hij
de kroon des levens ontvangen die God beloofd
heeft aan dezen die H>m getrouw dienen.

Min dierbare echtgenoote en kinderen, als
door een rukwind ben ik U ontnomen. Weent
echter niet lijk dezen die geene hoop hebben : onze
scheiding zal niet eeawig duren, wij zullen malkan-

er wederzien in den Hemel. Blijft mij intusschen-
tiid, samen met mijne bloedverwanten, gedenken
in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde.

300 d. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid

300d. afl,
RUST IN PEIS.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel







