De roeping tot het religieus leven is, na het Doopsel,
{e grootste gratie die Grod aan eene ziel kan schenken.
H. M. Magd.Pazz.
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BID VOOR DE ZIEL VAN

LUSTER MARIA-ROSALIA

(Juffroow Anna-Catharina DE HOUWER)

geboren te Turnhout, den 24 Juni 1824; getreden in het
Klooster der Zusters van de Kindsheid van Jesus, te
Gient, den 1 Mei 185L; gekleed den 12 Aungasti 1854 ;
geprofest den 7 September 1855; overleden te Aude-
naarde, den 5 Januari 1900.

Zij had, naar het voorbeeld des Zaligmakers, eene
bijzondere voorliefds tot de kinderen. Ook zal haar
loon groot zijn bij God; want zij die er velen tot de
perechtigheid onderwezen hebben, zullen als sterren
Echitteren door gansch de eeuwigheid. Dan. XIIL: 13,

In deeenvoudigheid mijns herten en met vrengde heb
il alles aan God opgedragen. Ik heb Hem gegeven mijn
fhert door de gehoorzaamheid, mijn lichaam door de
niverheid, miine goederen door de armoede, mijn
geheugen door zijne gedurige herinnering, al mijne
werken door eene gansche toewijding, geheel mijnen
persoon door liefde.

I. Paral. — Eerw. P. Nouet.

Kom dan, braid van Christus, ontvang de Lkroon
welke de Heer u heelt voorbereid. Off. Div.

Zoét Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dagen aflant.




