Wil de ongerechtigheid de overhand neemt, zal
de liefde van velen verkoelen. Maar wie tot het
einde toe volhard heeft, die zal behouden worden.

BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

Marguerite De Pessemier
dochter van
wijlen Mijnheer ArRTHUR DE PESSEMIER
en van Mevrouw LeoNIE LABIE

geboren te Geeraardsbergen den 30 Juni 1899 en
aldaar overleden den 26 Mei 1936, versterkt door
alle troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Arbeidster der eerste uur, die den last van den
dag en de hitte gedragen heeft. Mt. XX.

O dochter, groot is uw geloof, U geschiede wat
gij verlangt. Mt. XV, 28.

Wij weten dat er veel grootsch omging in deze
eenvoudige ziel, dat zij in vrome berusting haar
Kruis met den Godmensch heeft gedragen en ver-
giffenis schonk uit ter harte aan al die haar veron-
gelijkt hadden...

Mijne duurbare Moeder, miin beminde Broeders,
Zusters en Bloedverwanten, de goddelijke goedheid
roept mij tot de eeuwige rust, na zeer kleinen
arbeid, zij noodigt mij uit tot het opperste geluk.
Vertroost u dan en weent niet meer. Uw dochter
en zuster en vriendin leeft nu in de tegenwoordig-
heid van God, waar gij haar eens zult terugvinden
om er niet meer van te scheiden.

H. Hert van Jezus, ik geloof aan uwe liefde tot

mij. 300 d. afl.
O. L. V. van 't H. Sakrament, b.v 0. 300 d. afl.
Jezus, Maria, Jozef. telkens 7 j. en 7 quad.

Dr. Bruylandt, Lessenschestraat.Geeraardshergen.







