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van Mijnheer

ARTHUR DE SMET

weduwnaar van Mevrouw

IRENA SCHOLLAERT

echtgenoot van Mevrouw

VALENTINA DE WINDT
geboren te Steenhuize-Wijnhuize, den 24 Januari 1861
en overleden te St-Lievens-Essche, den 10 Augustus 1933
versterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden.
LR E
Gelukkig is de dierbare overledene allengskens en van
verre het uur van scheiden te hebben zien raderen, want
alzoo heeft hij zich kunnen bereiden om heilig te sterven.
H. Franciscus van Sales.
Gij hebt, o Heer, mijn lijden in vreugde veranderd opdat
mijne Ziel U bezinge en ik niet zwijge: O God, mijn Heer
ik zal U eeuwig loven. Ps.
Door zijne openhartigheid, ziinen rechtvaardigen handel
en verdraagzaam karakter werd hij geacht en bemind door
alle menschen die hem kenden.

Beminde Echigenoote, langer had ik bij u willen blij-
ven, maar Gods H. wil geschiede... Lieve Kinderen en
Kleinkinderen, blijft de deugden van uw Vader gedenken,
dan zijt ge waardig zijnen naam te dragen en zult ge in
vrede Jeven met elkander. Gij, beminde Broeders en Zus-
fers, zult een goed gebed doen tot lafenis mijner Ziel Ik
reken bijzonderlijk op 't machtig gebed van u mijne twee
broeders die Priester zijt.

H. Hart van Jezus. ontferm u onzer.

om 7T ure.

Uitg Colaes-Watthe, St-Lievens-Essche,




