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DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Raphaél DE SMET

geboren te Sint-Martens-Lierde
op 12 april 1938 en onverwacht
thuis overleden op 27 januari 1998,
begeleid door de gebeden uit de
dodenliturgie van de H.kerk.

In het kleinste straatje van de Opstaldries leeft een
fijne man. Rapfaél is net geen zestig. Zijn moeder
verwacht hem op de middag, tevergeefs. Hij sterft al-
leen, heel zacht, zonder pijn, in de zetel. Geen laat-
ste woord, geen laatste groet. Niemand die het weet,
zelfs de dagelijkse bakker niet die het laatste brood
op de vensterbank heeft neergelegd. Brood voor het
leven dat al een eindje onderweg is, lang, minder lang,
nog een eind te gaan. Al een heel leven van werk heeft
Raphagl achter zich, in de bakkerij te Brussel, bij Ste-
vens, bij La Lorraine en nu op pensioen. Vader van
vijf kinderen : '‘Dank U vader. We zullen nooit verge-
ten wat je voor ons bent geweest'. Goede buur. Veel
vriendelijkheid zonder groot omhaal, maar gemeend.
En mild als een goede duivenmelker die weet van
komen en gaan, van overal en nergens thuis.



