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BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MATHILDE DE STERCKE
weduwe van Mijnheer
GREGORIUS VAN.DER HEYDEN

geboren te Opbrakel, den 30 Augustus 1844
en aldaar godvruchtiy  overleden
den 12 November 1930
lid van den wekelijkschen kruisweg

Zie. o Heer, ik ben hier ; Gij hebt mij immers
geroepen. I Sam, 3=5,

De dood komt als een dief in den nacht, Waakt
dus en bid. opdat de Heer u bij zijne komst wakker
vinde: gelukkig die dienaar, welken de Heer zoo
doende aantreft,

Van verre toch heeft de overledene den dood zien
aankomen, en zij heeft er zich godvruchtig toe bereid

Gedenk; ik bid U, o Heer. dat ik in uwe tegen-
woordigheid gewandeld heb in der waarheid en met
een geloovig hart, en dat ik volbracht heb wat U
aangenaam was IT Reg. 20-3

Beminde kinderen en kleinkinderen ik sterf maar mij-
ne vriendschap voor u sterft nooit. onderhoud uwe
gebocen en draag zorg van malkander,

Zoet hart van Maria, wees mijne redding.

300 dag afl,
De 4 akten
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