O zalig uur, als Jezus ons roept van het weenen
tot de blijdschap des geestes  (Thom, a Kempis
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EUGENIE DE TANDT
weduwe van
Mijinheer Pius LABEEU

geboren te Erwetegem den 24 December 1869 en
aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen den 1G
October 1936. Versierkt door de HH. Sacramenten.

Haar leven was een leven van oppassendheid en
zorgzaamheid, een leven van noeste vlijt en onge-
wone werkzaamheid. De woorden onzer H. Boeken
« Gij zult uw brood in het zweet uws aanschijns
eten , waren hare wet en haar levensregel.

Ik heb altijd in uwe tegenwoordigheid gewandeld
Heer, Gij hebt mij bij de hand genomen en volgens
Uw heiligen wil geleid... Gij waart mijne sterkte...
Thans wordt Gij mijn erfdeel in der eeuwigheid.

Groot zullen bij den Heer de verdiensten zijn van
hen die wel voor de opvoeding hunner kinderen
gezorgd hebben.

O Maria, mijne goede Moeder, op U naast God
heb ik altijd mijn betrouwen gesteld. H. Alph.

Duurbare Kinderen, mijne liefde verlaat u niet, ik
draag hierboven de zoete gedachtenis mede van
uwe liefde en genegenheid. Datde Heer u zegene
en u beware, tot den dag dat wij malkander in alle
eeuwigheid mogen wedervinden. Ondertusschen
vergeet mij nietin uwe gebeden.

Jesus, Maria, Jozef. (7. en 7 quadra. afl.)

Sottegem, drukk. “ De Beiaard ,, Haegeman-Cousy .




