De mensch die in liiden en stervenzich overgeeft
aan den wil des Heeren ontslaapt in vrede.
L
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PETRUS DE VUYST.

echtgenoot van Mevrouw
SYLVIE GAUBLOMME,
geboren te St. Martens-Lierde den 19 December

1850 en aldaar godvruchtigoverledenden 19 April

1924, versterkt door de HH. Sakramenten der

Stervenden.
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Hij was een ware Christen die zonder mensche-
lijk opzicht zijn geloof voor God en de menschen
beleed donr woorden en door werken.

Goede echtgenoot en goede vader gedroeg hij
zich met groot beleid, bleef standvastig den dienst
van God aangekleefd, bewees op behoorlijken tijd
aan God zijne hulde en leerde ook de zijnen God
vreezen, de zonde vluchten, de wet Gods bemin-
nen en er naar leven. (Troostbrief v. H. Canisius).
Dat ziin zegen ten einde toe op u blijve ; de zege-
ning des vaders versterkt het huis der kinderen.

Eccl. 111, 10, 17. -
Vaarwel duurbare Echtgenoote, wij moeten ons™
aan Gods heilige schikking onderwerpen, en gii,
_mijne kinderen weest niet ontroostbaar, hebt alien
dank voor de teedere zorgen waarmede gii mij
binst mijne ziekte vooral hebtomringd, dat de Heer
er 1t voor belooine, bekommert u niet voor de ge-
zegdens der boozen en weest mij gedachtig in uwe
gebeden.

Mijn Jezus bermhertigheid. 100 d. a.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. a.

Dr. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen B. 7160




