Ontnam de dood -mij uit uw midden
Vergeet mij niet, als gij zult bidden,

BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Emma D’Hose
echtgenoote van Mijnheer
Jules D’Olivier,
geboren te Sint Martens-Lierde den 12 November
1905, en aldaar zeer godvruchtig overleden den
30 Oogst 1930, gesterkt door de laatste heilige
Sakramenten.
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Wie den Heer vreest, dien zal het welzaan in zijn
uiterste en hij zal gezegend worden ten dage van
zijn afsterven. Bcel. I, 3.

Bitter veel heeft zij geleden, droevize dagen en
ellendige nachten geteld, maar zij onderwierp zich
volkomen aan den heiligen wil van God. Zalig is
de mensch die met christelijken moed de beproe-
ving lijdt ; hij zal de kroon des levens ontvangen
welke God belooft aan dezen die Hem beminnen.

Heilige Maagd Maria, troost de bedrukten, de
bedroefden ; droog de tranen van hen die weeren ;
geef aan allen moed en opbeuring.

Beste echtgenoot, dank voor uwe blijken van ge-
negenheid ! Troost u bij de gedachte dat wij elkan-
der zullen wederzien, God sterke u!

Lieve ouders, lieve broeders en zusters, ik ver-
wacht u in het hemelsch vaderland. Bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, wees hare belooning, ontvang
haar' in uwe eeuwige woonst ; en dat het eeuwig
licht haar verschijne !

Zoet Hart van Maria, doe haar de ecswis
heid * -komen.

Drut . “osert Pleraert, Brugstraat, 25 o




