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BID VOOR DE ZIELERUST

Jan-Baptist DUHAUD

zoon van wijlen

Desiré en Romanie ROMEYENS

Geboren te Elst den 30 Augusti 1860, en aldaar god-
vruchtig overleden den I2 Februari 1936.
Versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

sunE ammn

De dood geeft den mensch zalige lessen: zij leert ons

hoe klein wij zijn voor de oogen van God, hoe wij al-

tijd bereid moeten zijn, hoe kort ook het langste leven

is voor de eeuwigheid.

De betreurde overledene was eenvoudig in zijnen
omgang, diende zijnen God in volle vertrouwen op de
Voorzienigheid.

Het gevoeligste licfdebewijs dat wij kunnen geven
aan onze afgestorveneis dat wij hem zouden gedenken
in onze gebeden en goede werken.

Beminde Broeder, Zus'ers en Bloedverwanten
treurt niet over mij, de Heer zal mij in genade ontvan-
gen. Dank aan al degenen die mij liefderijk hebben
verzorgd, 't eenige dat ik u vraag is een goed en vurig
gebed.

Zoet Hart van Jezus maak dat ik u altijd meer en meer
beminne. 300 d afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.




