Geloofd zij Jezus-Christus. Amen. 100 d. att.

?

Bid voor de ziel van
Octavia DE BLEECKER

echtgenoote van
Isidoor SCHAMP

geboren te Segelsem, den 15 November 1863 en
aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen,
den 30 November 1912, versterkt door de HH.
Sacramenten der Stervenden.

De dood der rechtvaardigen is kostelijk in de
oogen des Heeren, zij is kostelijk omdat zij het
einde is van hunnen arbeid, devoltrekking van
hunnen zegepraal en den blijden ingang tot het

eeuwig leven.

Bitter veel heeft zij geleden, droeve dagen en
ellendige nachten geteld, maar zij onderwierp zich
volkomen aan den H. Wil des Heeren.

Zalig is de mensch die met christelijken moed
de beproeving lijdt: hij zal de kroon des levens
ontvangen, welke God belooft aan dezen die hem
dienen. Jac. 112.

Mijn dierbare echtgenoot en kinderen, bloed-
verwanten en vrienden, God roept mij tot Hem,
maar mijne liefde voor u sterft niet. Bemint elkan-
der, bidt voor mij, ik zal u eens wederzien in den
schoonen Hemel, wees mij indachtig in uwe
gebeden.

O zoete Harten van Jezus en Maria weest mijn
toeviucht. 300 dagen afl.

Jezus, Maria, Joseph, dat mijne ziel metu in
vrede ruste. 300 d. afl.

Nederbrakel. — Drukk. We O. Van Nieuwenhove




