O goede Jezus, mijn Zaligmaker, verlos mijne ziel.
Laat uwe dood mijn leven zijn; uwe heilige wonden
mijne verzoening, uw kostbaar bloed mijne zaligheid.

(H. Franciscus van Ass.)

Bid voor de rust der ziel

van Mijnheer

VICTOR GABRIELS

echtgenoot van Mevrouw

CAMILLA HOECKMAN

geboren te Zegelsem, den 23 Maart 1860,
en er in den Heer ontslapen den 23 April 1936.
Voorzien van de Heilige Rechten.
Lid van 't Genootschap van den H. Franciscus-
Kaverius.

Helaas! een harde slag heeft ons getroffen ! de vreug-
de van ons hert is verdwenen, de kroon is van ons
hoofd gevallen, wij verliezen onzen steun. Gij zijt, o
Heer, de Meester. Gij geeft en neemt terug volgens uwe
beliefte. Wij gelooven vasteljk in U, o goede God,
wij onderwerpen ons ten volle aan uwen Heiligen Wil ;
het vereenigende met het Uwe, aanvaarden wij gewil-
lig het zwaar kruis dat Gij op onze schouders legt.
Ja. wij beminnen U en stellen op U al ons betrouwen.

Duurbare echtgenoote, ik moet u verlaten, God roept
mij terug, alhoewel ik nog verlangde te leven voor u
en onze kinderen. Gezegend zij zijn Heiligen Naam !
Werp al uwe bekommernissen op God. Wij zullen
elkander terugzien om niet meer gescheiden te worden.
Gij zult veel voor mij bidden.

Mijne kinderen, eert uwe Moeder al de dagen van
haar leven en bedroeft haar nooit ; zoo leeft gij lang
en gelukkig op aarde. Vergeet nooit uwen vader in
uwe gebeden, in de H. Mis en de H. Communie.

U bijzonderlijk, mijn zoon en mijne dochter, aan
God toegewijd, verzoek ik mijner indachtig te zijn in
uwe Getijden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U! (300 d. afl.)
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