Onze Vader, uw Wil geschiede op de aarde als
in den hemel,

Bid voor T de ziel

van Mevrouw

Marie-Euphrasie Van Den Driessche
echlgenoote. van Mijnheer

REMI BOURDEAUD'HUI

geboren te Schoorisse den 31 Mei 1896, en
godvruchtig overleden te Doornijk den 14 Mei 1935,
versterkt door de H. H. Sacramenten'der stervenden.

Gelijk goud en zilver door het vuur, zoo worden
de lievelingen Gods beprcefd door het lijden. Eccl.

Zij heeft onder ons geleefd als een engel van vrede,
alle harten opbeurende altijd minzaam, altijd goed en
toegevend. H. Greg.

Zij was eene bewonderenswaardige moeder en ver-
dient in- de gedachtenis der menschen voort te leven ;
het hart van haren man vertrouwde op haar; hare
kinderen had zij als een zegen van den Heer ont-
vangen ; zj was enkel bekommerd hen te hoeden voor
het kwaad en in de deugd te heiligen.

Maria, moeder der weezen, wie heeft U ooit aan-
roepen zonder verhoord te worden? H. Bonav.

Mijn duurbare Echtgenoot, kort is ons geluk hier
op aarde geweest, wees moedig, betrouw op den Heer
ik sterf gerust, want gij zult, alseen goede vader wa-
ken over onze kinderen; deze zullen mijn aandenken
immer bij U levendig bewaren.

Mijn allerliefste kinderen, van uit den hemel zal
moeder uw schutsengel zijn, bemint Vader, weest zijn.
troost en zijn liefde.

Lieve Broeders, Zusters en bloedverwanten, hard
is de scheiding; ik had u allen zoo lief, bidt veel
voor mij : U, lieve zusters, die U aan God hebt toe-
gewiid, verzoek ik bijzonderlijk mijner indachtig te
zijn in uwe Getijden.

H.Hart van Jezus, ik stel op U al mijn betrouwen.
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