Gelijk het den Heer beliefd heeft, zoo is het ge-
schied. Job. . 21

.l.
Ter Zaliger Gedachtenis

van Mevrouw

Elisabeth Van Der Maelen
echtgenoote van Mijnheer
HENRI ROUSSEAU

geboren te Opbrakel, den 27 Juni 1865, en aldaar
godvruchtig in den Heer ontslapen den 6 Maart 1935,

Lid van den wekelijkschen Kruisweg.

——C

Vele menschen sterven haastig en onvoorziens.
Want de zoon des menschen zal komen als wij er
het minst aandenken. Uw laatste uur is u onbekend
opdat gij ze heilig zoudt overdenken. Als het mor-
gen is denkt dat gij den avond niet krijgen zult.
Daarom zegt de goddelijke meester | “ Waakt en bidt
want gij weet noch dag, noch uur.,,

Zij was eene zorgvuldige huisvrouw en moeder die
verdient in het geheugen der rechtveerdigen' te leven.
Ecc. XXV. .

Zij werd door iedereen geacht, omdat eene groote
vrees Gods haar bezielde — Ik stel mijne hoop op
Maria, al mijn betrouwen rust op haar.

Beminde echtgenoot, nu zijt gij in droefheid, maar
eens zal ik u wederzien en dan zal uw hart zich
verblijden.— Duurbare kinderen, bewaart in uw hert
de voorschriften uwer moeder. Eert uwen vader al
de dagen zijns levens, bemint elkander en bidt voor
mij.

H. Hart van Jezus, ons toekome uw rijk. 300 d. afl.

Lees de 4 akten. 7j. &7m.40d. af..
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