Beroem niet op den dag van morgen, want gij
weet niet wat hij meébrengen zal.

1.
ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

Maria~-Ghislena BERCKMANS

weduwe van wijlen Mijnheer
Ernest-Leopold Vander Schueren,

geboren te Geeraardsbergen, den 8 Mei 1866, en
godvruchtig overleden te Overboelare, den
1 Augustus 1935, voorzien van de H.H. Rechten.

De tijding harer onvoorziene dood kwam ineens
als een donderslag en allen die ze vernamen waren
verschrikt en verslagen. Bossuet.

Zii was eene deugdzame vrouw, eenvoudig in
haren handel, godvreezend en van het kwaad afge-
keerd.

Niets zekerder dan de dood, niets zoo onzeker
dan het oogenblik op welk zij komen zal. Waakt
dan omdat gij noch den dag noch het uur kent.

: Alf. Lig.

Lieve Moeder, Grootmoeder en Zuster, uwe
haastige scheiding bedroeft ons met recht, maar
uwe gedachtenis zal ons eene zoete vertroosting
wezen.

Tot U, o Heer, heb ik mijn hart verheven ; mijn
God, op U heb ik al mijn betrouwen gesteld, wees
mij thans genadig volgens uwe oneindige berm-
hertigheid. >

Geliefde Kinderen, Kleinkinderen en Zusters,
weent.niet: is de scheiding piinlijk, nochtans Gods
wil is geschied, wij moeten ons onderwerpen :
troost u dan en bidt voor mij. En gij, bloedverwan-
ten en vrienden, vaartwel en tot weerziens in den _
Hemel.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7j.en7q.a.

Druk V. Van Nieuwenhove, Geeraardsb. B, 23428.




