God gaf. God nam ! De Naam des Heeren weze
gebenedijd. (Boek van Job).

Tot godvruchtig |- aandenken
aan het brave jongentje

MARCEL CAUWEL

zoontje van
Jules en Maria MOLDEREZ

geboren te Overboelare, den 5 Juli 1920, gaf er ziin
reine ziel den Heer terug den 10 April 1933, voorzien
van al de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Een schoone ziel in een gebrekkig lichaam is van
veel grooter waarde, dan een misvormde ziel in
een schoon lichaam.

Het bravé jongentje heeft slechts de ellende van
dezen wereld gekend, maar het heeft zijn ziel rein
bewaard voor God en beminde met groote liefde
Jezus en Ziin H. Moeder, zoodat het ons een voor-
beeld wezen mag. Zonder klagen leed het lange
jaren en benijdde de spelende en lachende kinders
niet. Doch nu geniet Marcel de hemelsche glorie
naar het woord van den Goddelijken Kindervriend:
Zalig zijn de zuiveren van hart, want zij zullen
God zien. ;

«Voorwaar indien gij niet wordt als de kinder-
kens, zult gij het rijk der Hemelen niet binnengaan.»

(Mat. 18, 3).

Lieve Vader, allerbeste Moeder, duurbare broe-
ders, wat hebt gij toch voor mij gezorgd ! Ik ben U
ten zeerste dankbaar voor den Troon des Aller-
hoogsten. Treurt niet om mij. Van uit het schoone
gezelschap der Heiligen en Engelen, bid ik voor U,
opdat Jezus U door Ziine H. Moeder de genade
verleene om na dit leven allen vereenigd te worden
in den schoonen Hemel.

Beminde grootmoeder en familieleden, dank voor
al hetgene gii voor mij hebt gedaan. Onze Lieve
Heer zal het U vergelden.

Jezus, Maria, Jozef, ik geef U mijn hart, mijn
ziel en mijn leven.

Druk V. Van Nieuwenhove, Geeraardsb. L. 649.




