Zalig de dooden, die in den Heer sterven. Apoc.

+
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

MARIA DIERICKX
Weduwe van Mijnheer
THEOFIEL VAN DER PARREN
geboren te Erwetegem, den 13 April 1865 en over-
leden te Geeraardsbergen, den 21 Maart 1945,
gesterkt door de HH. Sakramenten der Stervenden.

Ziéwas een eenvoudige en rechtvaardige vrouw,
die God vreesde en zich van alle kwaad verwijderd
hield.

Uitgeput van krachten, in een gezegenden ouder-
dom en vol van dagen is zij in den Heer ontslapen.

De ouderdom is een eerekroon als hij op den weg
der gerechtigheid gevonden wordt. Gelukkig de
mensch die den Heer vreest, die groote verkleefd-
heid heett aan zijn geboden.

De achtbare overledene was een dezer brave
stille menschen, die zich weinig bekommeren met
den gang der wereld, een vrouw zonder geveinsd-
heid, die God vreesde en afweek van het kwaad.

Beminde kinderen, kleinkinderen en familieleden,
hebt dank voor uw goede zorgen aan mij besteed,
blijft mij indachtig in uw gebeden en tot weerziens
in den Hemel.

Allerheiligste Hart van Jezus, ik stel mijn betrou-
wen op U.

De familien DIERICKX, VAN DER
PARREN, BEERENS en VAN DER
MYNSBRUGGEN danken U hartelijk

voor de blijken van oprechte deelneming.
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