De dagen van den mensch zijn kort, hij ontluikt
als een bloem en verdwijnt als een schaduw.
Job. XIV.
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BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Urbain-Augustin DE RO
Zoon vaN MuNHEER PETRUS

& vaN Mevrouw HONORINE VAN MELLO

geboren te Overboelare, den 19 Maart 1920, en er

zeer godvruchtig overleden den 21 Februari 1940,
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Urbain, de duurbare overledene, was een deugd-
zaam en voorbeeldige jongen,verrijkt met een goed
en minzaam karakter.

Helaas niets kon zijne kwalen verhelpen die hem
onmeedoogend ten grave zouden slepen ; noch de
frissche krachten ziiner jeugdige jaren, noch de
teerdere zorgen ziiner geliefde moeder, noch de
vurige verzuchtingen van vader, broeder en familie,
noch de kunst des geneesheers, noch de gebeden
zijner bloedverwanten en vrienden.

O Heer, waarom ons dit kind ontnomen ? Voor
uwe raadsbesluiten buigen wij ons hoofd en zeg-
gen : Heer uw wil is geschied.

Duurbare ouders. 't is hard zoo vroegtijdig van
u te moeten scheiden. Gaarne zou ik nog gebleven
ziin om u te helpen en te steunen, maar de goede
God heeft er anders over beschikt. Wees gij nu,
broeder Julien, de troost en hulp onzer ouders,
blijf altiid braaf, kristelijk en deugdzaam en eens
ten dage zullen wij elkaar weerzien in den schoonen
Hemel. Troost u dus geliefde ouders, broeder,
bloedverwanten en vrienden, ik heb de droefheden
dezer aarde reeds met de eeuwige vreugden ver-
wisseld.

Jezus, Maria en Jozef. (300 d. afl.)

Dr. Bruylandt, Lessenschestraat, (ieeraardsbergen.
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