Wij moeten ons aan Gods opperste schikkin-
gen onderwerpen, hoe bedroevend ook zij ons
voorkomen, omdat hij ons oneindig wijs is en
ons bemint.
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De aarde is eene plaats van verdiensten ;
daarom is zij eene plaats van lijden.

Gelukkig de mensch die de Leproeving ver-
duldig verdraagt; na de beproeving zal hem de
kroon des levens geschonken worden.

Beminde echtgenoot en lieve zoon Victor, nu
zijt gij bedroefd ; maar eenmaal zal ik u weder-
zien, dan zal uv‘v-vl_ia_rt Llijde zijn, en niemand zal
uwwe vreugde ontnemen. Stel uw betrouwen op
God, den beschermer der bedrukten, en Hij zal
u vertroosten en versterken. Vergeet mij niet in
uwe gebeden.

GEBED.
Heer, geef haar de eeuwige rust, en dat het
" eeuwig licht haar versckijne.

H. Hart van Jezus, maak datik U altijd meer

en meer beminne. 3ood. afl.
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