De dood is slechts een overgang naar een beter
leven.

BID VOOR DE'ZIEL

van Mevrouw

PHILOMENA HANSKENS

echtgenoote van

MiunHEER WiLLEM DE PRIL,

geboren te Geeraardsbergen den 7 Maart 1885 en
overleden te Overboelare den 21 Februari 1942.
Gesterkt door de laatste HHIl Sakramenten.

Lid van verscheidene godvruchtige genoot-
schappen.

Gelukkig de mensch die door den Heer beproefd
wordt, want na de dagen van beproeving zal hij de
kroon des levens ontvangen die de Heer beloofd
heeft aan dezen die Hem liefhebben.

Gelijk het goud gelouterd wordt in den smelt-
oven, zoo heeft God haar gezuiverd in de beproe-
ving en haar waardig gevonden deelachtig te
worden aan zijne glorie. z

Onderworpen aan den goddelijken Wil, heeft zij
den tegenspoed des levens verduldig verdragen;
wetende dat de kortste weg ter zaligheid deze is
die ons door God wordt aangewezen.

Vaarwel, duurbare echtgenoot, stel uw vertrou-
wen op God zooals ik steeds gedaan heb : Hij die”
U het kruis overzendt zal U ook de kracht geven
het tedragen. s 2k

Vaartwel, duurbare kinderen, gedenkt mij in
uwe gebeden. Later zijn wij eens voor eeuwig
vereenigd in den hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Druk. G. Van de Maele, Geeraardshergen




