Die indroefheid zaaien zullen in vreugde maaien.
Ps. 125.
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BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie-Adolphina Walraevens

echtgenoote van Mijnheer
Franciscus SCHAILLEE

geboren te Moerbeke den 28 April 1867 en aldaar
godvruchtig overleden den 17 Juli 1925.

Voorzien van de HH. Rechten der stervenden.
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Wat is het leven van den mensch hier op aarde ?
’tIs alleen rook die door denwind verdreven wordt,
als een bloem die ’s morgens ontluikt en’s avonds
verdroogd van haren stengel valt.

Zij was ellendig geworden en ten uiterste onder
den last harer smarten gedrukt. Maar zij heeft ge-
leden met verduldigheid, overtuigd dat de pijnen
dezer wereld niet te vergelijken zijn bij de toekom-
stige glorie. Rom. 11, 22.

Lijd met Jezus en voor Jezus indien gij met Jezus
heerschen wilt,

Beminde Echtgenoot, duurbare kinderen & Bloed-
verwanten, bewaart mijn gedachtenis in uw hart,
weest mij indachtig in uwe gebeden: ik ook zal van
uit den hemel voor u bidden.

Zoete Herten van Jezus en Maria, weest mijne
toevlucht.

Bermhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

R. IC P

Dr Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen  B. 0406




