Het sacrificie dat gij van ons vraagt o Heer, is
pijnlijk. Wij buigen nochtauns het hoofd en zeggen
met onderwerping « Vader dat niet onze wil, maar
de uwe geschiede ».

BID VOOR 1 DE ZIEL

van Mevrouw

Celina VAN ONACKER,

echtgenoote van Mijnheer
OSCAR GHISLAIN
geboren te Moerbeke, den 30 Mei 1800, en aldaar
godvruchtig overleden, den 26 April 1927, voor-
zien van de HH. Sakramenten,
P —

Het is zeker billijk en recht dat wij ten
allen tijde — zelfs bij dit overlijden — God
danken door O. H. ]. C., die ons gaf de hoop
der verrijzenis ; want indien we bedroefd zijn
omwille der onvermijdelijke dood, toch zijn
wij getroost door de belofte der opstanding.
Aan christenen immers wordt het leven niet
afgenomen, maar enkel verwisseld ; en als
ons aardsche woning wordt ontbonden, krij-
gen we een eeuwige woning in den hemel.

Beminde echtgenoot en kinderen, lieve
ouders, broeders en zusters, vaartwel : ik
sterf gerust en gelukkig, in de hoop dat de
God der bermhertigheid mij zal opnemen in
het hemelsch Vaderland, waar we allen eens
zullen vereenigd zijn. Weent niet, maar
gedenkt u mijner in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.
300 dagen afl.

Dr. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen. B.11938.




