Gelijk het den Heer behaagdezoo is het gebeurd ;
de naam des Heeren zij gezegend Job.

BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Oscar-Quirinus=-Ghisienus
VAN DE PONSEELE
echtgenoot van Mevrouw
CHRISTINE-JOSEPHINE VAN WILDER
geboren te Overboelare,den 26 December 1872 en
godvruchtig overleden te Geeraardsbergen, den
5 Februari 1940, voorzien van de HH. Sakramenten

der stervenden.

Hij heeft den dood zien naderen met onderwerping
die voor de stervenden de grootste aller gratién is,
en voor dezen die blijven de grootste aller vertroos-
tingen. H. Bern.

De eerzame afgestorvene was een man van groot
geloof en christen deugd,die God vuriglijk beminde,
zijn heilige kerk en haar bedienaars diep genegen
was. Gaarne verbleef hij in Gods huis, diep was
ziine godsvrucht tot het allerheiligste Sacrament,
aandoenlijk zijn betrouwen in onze Moeder Maria.

Ik kom tot U, o God, ik heb den goeden strijd
gestreden, ik heb mijn loopbaan vcleind en miin
geloof bewaard ; nu verwacht ik de kroon die Ge
in uwe oneindige goedheid mij zult schenken.

Miin duurbare echtgenoote, lieve kinderen, teer-
geliefde kleinkinderen mijn troost en innige vreug-
de, bloedverwanten en vrienden, vergeet mij nict
inuwe gebeden. Ik heb u allen zeer lief gehad.
Blijft vereenigd onder elkander,dient God getrouw
en leeft zoo dat gij den dood nooit behoeft te
vreezen, op welk oogenblik hij u ook verrasse.

Harten omhoog ! Geknield voor den troon van
God en aan de voeten van Maria wacht ik op u!

Bid de akten voor den duurbare overledene.

Dr.Bruylandt, Lessenschestraat, Geeraardsbergen.




