Gelukkig zijn zij, die wonen in uw huis, o Heer !
zij zullen U loven in eenwigheid. Ds. 83, 5.

BID VOOR + DE ZIEL
van ZEEREERWAARDE PATER

Gregorius Van de Weghe

OVERSTE VAN HET KLOOSTER
”” 0.L. VROUW VAN DEN OUDENBERG ,,

Geboren te St. Martens-Leerne, den 21 April 1886.
In het klooster der PP. Jozefieten getreden,
den 7 Augustus 1903.
Geprofest, den 26 Augustus 1905.
Priester gewijd, den 11 April 1915.
Godvruchtig in den Heer ontslapen
te Geeraardsbergen, den 16 Januari 1948
gesterkt door de HH. Sacr: der Stervend

De Heer heeft U verkozen, omdat Hij U lief had.
Deut.7 ;8.

Loven wil ik den Heer naar zijn gerechtigheid, en
de snaren roeren voor den naam des Heren. Ps. 7 ; 18.

Laat ons wel doen aan allen, terwijl wij den tijd
hebben. Gal. 6 ; I0.

Hij was een eenvoudig en rechtschapen priester,
zijn opgeruimd gemoed en toewijding waren voor velen
een troost, een balsem, en deden hem door eenieder
beminnen.

Mijn Dierbaren, die ik op uw lijdensbed mocht
troosten en bijstaan, schenkt mij een aandenken in uw
gebeden ; dierbare familieleden, vrienden en kennissen,
oud-studenten, bidt voor mij. Ik smeek U dan, mede-
broeders bij onzen Heer Jezus-Christus, dat gij mij bij-
staat in uw gebeden.

Teergeliefde Broeder en Zusters. weent niet over
mij, want ik ben bij den Heer onze Dierbare Ouders
gaan vervoegen ; laat ons in gedachten verenigd blij-
ven in de volle hoop elkander in den Hemel weer te zien.

Gij vooral, mijn dierbare broeder, gedenk mij aan
het Altaar des Heren ; geliefde zuster, den Here toege-
wijd, wees een troost mijner ziel.

0. L. Vrouw van den Oudenberg, bid voor ons.
H. Jozef, bewaar uwe kinderen.




