Gelijk het den Heer behaagde, zoo is het geschied,
denaam des Heeren zij gezegend. Job. 1. 21,
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Ik heb den weg der waarheid verkozen. Uw gebo-
den heb ik bemind en getrouwelijk onderhouden;
laat nu o Heer, volgens uwe beloften uwe bermher-
tigheid en uwe hulp over mij komen, Ps.C.XVIIl.

Heer gij hebt mijn lijden in vreugde veranderd:
daarom zal ik U prijzen en uwen lof in eeuwigheid
zingen. Ps. 29.

God mengelt het geluk dezer aarde met bitterhe-
den opdat wij een ander geluk zouden zoeken wiens
zoetigheden niet bedriegelijk zijn.

Geliefde Echtgenoot, troostu, lang hebben wij te
samen onze dagen doorgebracht in zorg en kommer
nu verlaat ik u, weest getroost en eens zien wij el-
kander weder in den schoonen hemel, dat Gods
zegen u versterke.

Geliefde kinderen en kleinkinderen gedenkt u
mijner in uwe gebeden.

Mijn Jesus, barmhartigheid ! 300 d. afl.
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