De dood is geen ongeluk wanneer een echt christelijk

leven voorafging.

Bid voor de ziel van zaliger
Mijnheer

CHARLES LOUIS VANDER PUTTEN

echtgenoot van Mevrouw

Bellarmina De Schutter

Lid der Genootschappen van den Zoeten Naam
en van het H. Hert,
geboren te Moerbeke, den 1 Mei 1863
en er godvruchtig overleden, den 20 April 1936,

voorzien van de laatste HH. Sacramenten.

Hij was een godvruchtig en voorbeeldig echtgenoot.
Ziin hoogen ouderdom is voor hem hier op aarde een
belooning geweest voor ziin werkzaam en christelijk le-
ven. Trouwe echtgenoot en vader, diep godvruchtig en
werkzaam heeft hij ziin talriik huisgezin opgebracht in
eer en christelike deugd. Tot zijn laatste levensdagen
heeft hij den Heer trouw gediend.

Beminde Echtgenoote, Kinderen en Bloedverwanten,
de Heer heelt mij tot Zich geroepen om ziin trouwen
dienaar den eeuwigen loon te schenken. Hebt elkander
lief en gedenkt het goede en christelijk voorbeeld van
den overledene.

LAAT ONS BIDDEN.

Wii smeeken U, o Heer, verleen aan hem, en aan al-
len die in Christus rusten, de plaats van verkwikking,
rust en vrede. Door denzelfden Christus onzen Heer.
Amen.

R. I. P.

Drukk. De Cocker-Quintijn, Moerbeke
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