Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Ida Van Der Stichelen

echigenoole van

Mijnheer OCTAAF DE RIDDER

geboren te Ste Maria-Oudenhove, den 28 Decem-
ber 1902 en aldaar goduvruchtig overleden, den
17 Juni 1938, versterkt door de H.H.Sacramenten
der stervenden.

Helaas, wat zware slag heeft ons getroffen.
De vreugde is uit ons hart verdwenen en de
droefheid heeft onze oogen mel biltere tranen q
gevuld. Deze goede er belreurde overledene, 3
zoo haastig aan de liefde van hare familie
onlruki; was de troost en de slean van haar
echtgenoot. In alles op den Heer' betrouwend,
zorgend en arbeidend voor haar gezin, was
zij van God en de menschen bemind en hare
gedachienis blijft in zegening.

Beminde echtgenoot, zwaar is ’t kruis dat
de Heer u op de schouders legl. Doch aan-
vaard het met christene onderwerping en de
Heer zal uwe sterkte zijn. Lalen wij voor el-
kander bidden en eensdaags rullen wij weer
vereenigd zijv om nooit meeér te scheiden.

Lief kind, gij weet hoe ik u beminde en al-
leen bekommerd was met uw geluk. Eer uw
Vader en wees zijn lroosl. Blijf slandvaslig
in den dienst des Heeren gelijk gij van jongs-
af gezien en geleerd hebl. Vergeel mij niet.
1k zal voort over u waken en veor u bidden.

Teergeliefde ouders, broeders, zuslers en
bloedverwanlen, uwe droefheid is groot, doch
weenen wij piet zooals deze die geere hoop
hebben. 1k dank U voor uwe liefdevolle
zorgen en loont mij voort genegenheid door
veel voor mij le “bidden.

Zoel Hart van Maria, wees mijne 1loe-
vlacht. (200 d. aflaat.)

Druk. Uitg. Leo Jooris Ste. Maria-Oudenhove
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