Ouders lief, uw kind ging heen
Maar ‘tis niet voor altijd.

Gij zult 't eenmaal wederzien
Bij God in d’ eeuwigheid.
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VROME GEDACHTENIS VAN

Mo oAt gAel}:‘flfer houthes
JEANNINE DE VLEESCHOUWER
dochter van = AT 4
Mijnheert rl;ter en van Mev{rouw EI;;IR& Li‘ea'ﬁ‘, oy
leerlinge aan het pensioﬁ;ut te Michelbeke

geboren te Michelbeks den 10 Januari 1929 en aldaar
overleden den 1 Maart 1942, versterkt door de laatste
H. H. Sakramenten.

Jeannine, dit geliefde kind schuldeloos en rein, werd
door God aan deze aarde geschonken, doch de ouders
wisten niet hoe kort het leven van die lievelings zou
wezen. Beiden hadden het innig lief en wilden het hier
behouden, maar het was veel te teer ente schoon om
naast de doornen in ’s werelds tuin te groeien. 't Werd.
ook door God bemint die het eischte hier boven. Een
engel daalde en 't werd het bloempje van zijn stengel
en vloog er mede naar Gods troon. Nu spreekt het van
uit den hemel : Vader, Moeder, Broeders droog uw tra=
nen en weent niet over mij. Ik ben gelukkig bij mijn
Jezus en ik speel te zamen met het Engelenkoor. Ik vlecht
uw kroontjes met mijn bewaarder, één voor u o oede
vader, één voor u o lieve moeder, één voor u elk broe-
ders lief, kroontjes die ik eens op uw hoofd zal plaatsen,
als u ook zult komen bij den Heer. - - :

Duurbare bloedverwanten en vriendinnetjes, ook aan
u allen zal ik denken in den hemel. Tot wederziens.

Bidt allen voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid:

Zoet Hart van Maria, wees mijn Zaligheid.

Uitg. Wed. Van der Bracht, Michelbeke,
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