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V%ﬁie in Jesus-Christus sterven is er geene dood
, het ismaar ne slaap. ~ H. Ephrem.*

BID VOOR DE ZIEL

van viouw

JULIE MATHILDE DE PESSEMIER

echtgenoote van
Theophiel Vanden Broecke,

geboren te Mickelbeke den 20 Maart 1861
en overleden le Lisiden 5 April 1894.

Zij heeft hare hand voor den behoeftigen geopend
‘en tot den noodlijdenden hare armen uitgereikt. Zij
heeft acht genomen op de wegen van haar huis en
haar broodin ledigheid niet geéten. Prov. xxxIL

~ Hare laatste dagén waren dagen van-smerten en :
ellenden maar zij toonde-eene wonderbare verduldig-.
: heid stichtende door haar voorbeeld al wie haar

omringden.
_Gelijk het den Heere behaagde, zoois het geschied;
dat zijn naam gezegend zij. Job L 2ty

_ Duurbaar echtgenoot, lieve kinderen, bitter is ons
afscheiden, maar vertroost u, wij zullen eens elkander
 wederzien in den hemel, weest mij indachtig in uwe
gebeden. H. Al Eccl. xxxvir. 16.

| Zoet Hertvan Maria, wees mijne zaligheid. 300 d. afl.

Zoet Hert van Jezus, maak dat ik u altijd meer en
‘meer beminne. 300 d. afl.
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