De beproevingen der rechtvaardigenzijn menig-
vuldig, maar daarvan zal de Heer hen verlossen.

T
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Emiel Gosseye

echtgenoot van Mevrouw
Maria Melania Eeckhout

geboren te Nederbrakel den 28 Oktober 1860 en god-
vruclilig overleden te St Maria-Oudenhove den 21 April
1944

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervender.
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God mengelt let geluk der aarde met bitterheid
en beproevingeu opdat wij een ander geluk zouden
zoeKeu dal onvergaukelijg is.

De achtbare overledene was een overtuigde Kris-
tea . onwankelbaarin zijn heilig geloof. Hij beminde
God en orize Moeder de H. Kerk en kweet getrouw
ziju kristelijke pliciten, Voor echitgenoote en kinderen
was hij een zorgvolleen goede vader : goede ouders
leeren hunne kinderen door hun goed voorbeeld en
gedrag meer dan door woordeu, Groot zullen de ver-
diensten ziju bij den Heer dergenen die welzullen ge-
zorgd hebben voor de goede opvoeding hunner kinde-
reit. (H.Hier.)

Beminde echitgenoote, dierbare kinderen, gij weet
hoe ik altijd onder u geweest ben, u niets weigerende
van alles wat u nuttig was. Ik laat uin de vrees des
Heeren, blijft er standvastig in, bovenal leeft altijd als
overtuigde kristenen. Bemint elkander en bidt veel
voor mij.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde. (300 d. afl.)
P. C. 2508




